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Hagepreek 
 
 

 
 

De vrucht van de stilte is het gebed 
De vrucht van het gebed is het geloof 
De vrucht van het geloof is de liefde 
De vrucht van de liefde is de dienstbaarheid 
De vrucht van de dienstbaarheid is vrede. 
     Moeder Teresa 

 
LOCATIE: 
BOERDERIJ FAM. DE BRUIN 
BUITENKERK 52, BODEGRAVEN 

 
AANVANG: 19:00 UUR 
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VOORGANGER: DS ERICK VERSLOOT 
MUZIKALE BEGELEIDING: 

KONINKLIJKE BRASSBAND UTRECHT 
O.L.V. PIETER KOSTER 

WELKOM: KLAAS V. DONK 
 

 

 
 
 
 

Vruchten die naar meer smaken 

een ‘muzikale fruitmand’ in de open lucht 
 
 

Vooraf instrumentale muziek  
 
Intredelied:  672: 1,3,7   Kom laat ons deze dag 

1 Kom laat ons deze dag 
met heilig vuur bezingen 
en met hernieuwde vreugd, 
want God doet grote dingen. 
Eens gaf de heil’ge Geest 
aan velen heldenmoed. 
Bid dat Hij ons vandaag 
verlicht met Pinkstergloed. 
 

3 In ’t lichaam van de Heer 
tot leden uit verkoren, 
zijn wij door uwe kracht 
als kind’ren nieuw geboren. 
Deel van uw gaven uit, 
wees met uw kracht nabij. 
Dat ieder op zijn plaats 
een levend lidmaat zij. 
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7 Wie ’s Heren Geest bezielt, 
wie ’s Heren woord doet zingen, 
wie met ons vieren wil 
het feest der eerstelingen, 
die stemme met ons in 
en prijze Gods verbond 
dat Hij vandaag vernieuwt 
en elke morgenstond. 
 

Woord van welkom 
 
Mededelingen 
 
Lied 683: 1,2,4   ‘t is feest vandaag 

1 ’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest, 
wij staan in vuur en vlam, 
want Hij, die bij ons is geweest, 
werkt verder aan zijn plan. 
 

2 Wij weten het nu zonneklaar: 
al ging Hij van ons heen, 
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar; 
wij zijn niet meer alleen. 
 

4 De wonderen zijn om ons heen 
ze waaien op de wind. 
’t Is feest vandaag, voor iedereen: 
een nieuwe tijd begint! 

 
Stilte, bemoediging en groet  
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Lied 701  Zij zit als een vogel 
1 Zij zit als een vogel, broedend op het water, 

onder haar de chaos van de eerste dag; 
zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping, 
wachtend op het woord totdat zij baren mag. 

2 Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen, 
zoekend naar een plaats onder de hemelboog; 
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder 
dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog. 

3 Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga, 
maakt de tongen los, taal en getuigenis, 
bekeert, inspireert al wie naar haar luistert; 
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is. 

4 Want zij is de Geest, een met God in wezen, 
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid; 
de sleutel is zij, toegang tot de schriften, 
vogel uit de hemel, witte vredesduif. 

Inleidend woord 

Lied 670: 1,2,3,7  Kom, Schepper Geest  

1 Kom Schepper God, o heilige Geest, 
daal in de mensenharten neer, 
zij zijn uw schepselen geweest, 
herschep hen in genade, Heer. 

2 Uw naam is Trooster, Gij geleidt, 
o goddelijk geschenk, ons voort, 
o balsem die ons werd bereid, 
o bron van vuur, o levend woord. 

3 Ontsteek een licht in ons verstand 
en maak tot liefd’ons hart bereid, 
geleid met milde vaste hand 
ons zwakke vlees in zekerheid. 
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7 Lof zij de Vader, lof de Heer 
die uit de dood is opgestaan, 
de Trooster ook zij lof en eer 
en heerlijkheid van nu voortaan. 
 

Lezingen: Psalm 1 en Galaten  5: 22 
 
Lied 841  Wat zijn de goede vruchten 

1 Wat zijn de goede vruchten, 
die groeien aan de Geest? 
De liefde en de vreugde, 
de vrede allermeest, 
geduld om te verdragen 
en goedertierenheid,  
geloof om veel te vragen, 
te vragen honderduit; 

2 geloof om veel te geven,  
te geven honderd-in,  
wij zullen leren leven  
van de verwondering:  
dit leven, deze aarde,  
de adem in en uit,  
het is van Gods genade  
en zijn lankmoedigheid. 
 

3 En wie zijn ziel niet prijsgeeft  
maar vasthoudt tot het eind,  
wie zijn bestaan niet kruisigt,  
hoezeer hij levend schijnt,  
hij gaat voorgoed verloren,  
het leven dat hij koos  
is tevergeefs geboren 
en eindigt vruchteloos. 
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4 Maar wie zich door de hemel  
laat helpen uit de droom,  
die vindt de boom des levens,  
de messiaanse boom  
en als hij zich laat enten  
hier in dit aardse dal,  
dan rijpt hij in de lente  
tot hij vruchtdragen zal. 

 
Overdenking 
 
Instrumentaal intermezzo 
 
Aankondiging collecte  

1e Collecte: Diaconie Binnenland: Preken in gebarentaal 
2e Wijkgemeente Emmaüs 
Geven kan bij het vertrek of digitaal via de Emmaüs-app of de 
website 
 

Gebeden met als acclamatie:   
Lied 681  Veni sancte spiritus  

 
Vertaling: Kom, heilige Geest, 
  ontsteek het vuur van uw liefde. 

 
Stilte 
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Wij zingen Lied 675  Geest van hierboven 

1 Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 

 
2 Wat kan ons schaden, 

wat van U scheiden, 
liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege  
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods kind’ren zijn. Halleluja! 
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Zegen 
 
Instrumentale muziek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


